Op stap met de gezellige A-groep jongens
door Wim Arends en Gijs Gijsbertsen

De ochtend van 25 november 2014 begon koud, het was maar net 4 graden toen ik van huis ging. Bij
Action aangekomen, stond daar een aantal
mannen van de b-ploeg, maar die gingen een
andere kant op. Henk Boer wilde zo graag een
keertje naar de Molens van Kinderdijk, nou ja en
omdat het toch Sinterklaastijd is en het weer erg
lekker, hebben we hem maar een cadeautje
gedaan en zijn die richting opgereden. Een
lekker tempootje hielden we er op na onder de
bezielende leiding van Leo. Die wist wel een
leuke route daar naartoe. Onderweg werd er

natuurlijk even afgestemd en gevraagd waarom
die en die er niet bij waren. Het antwoord bleven we schuldig. Via de Spijkenisserbrug, de nieuwe
Botlekbrug stond overigens aan 1 kant omlaag, gingen we via Poortugaal achterlangs Rhoon naar de
Essendijk en de Koedood. Die dode koe heb ik niet gezien, wel even verderop het hondje, waar Govert
Matser eens overheen gereden is, daar bij het
woonwagen kampement, ten zuiden van
Barendrecht. Na Hendrik Ido Ambacht, over de
brug bij Alblasserdam, langs de Alblas hebben
we koffie gedronken. Daarna met gezwinde
spoed naar de Molens. Op een van de markante
bruggetjes hebben we een foto laten maken door
een Chinese dame. Uiteraard onder grote
dankbetuigingen en kreten zoals sambalbij. In
Kinderdijk de pont gepakt naar Krimpen en

vervolgens langs de dijk naar de Capelsebrug.
Daarna kregen we de wind in de rug en via het fietspad langs de Maas zijn we naar de Willemsbrug
gereden, langs de moskee vervolgens en zo naar het Oliespoortje en de nieuwe brug over de

A15. Daar zijn we gestopt om een fotootje te nemen van het geheel met ons er uiteraard ook op. De
verdere weg terug ging via welbekende paden, alhoewel het erop leek dat Gijs Gijsbertsen nog
boodschappen moest doen bij de LIDL, want hij ging steeds sneller op kop. Om rond 14.30 uur waren
we weer in Spijkenisse. Jongens, bedankt, een fijne rit.
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